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14                   BM, HET VISITEKAARTJE VAN DE STAD 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
2 juli 2005 | BM-staatsiefoto t.g.v. de viering van ‘100 jaar Koninklijk’ voor de Henricuspoort van het Kasteel van Breda waarin in 
1828  de Koninklijke Militaire Academie werd gevestigd (zie ook hfd.8 ‘BM, de KMA en de hand van Umland). Op het bankje vlnr. 
Jerry Korsmit (2e dirigent/repetitor), Chris Knook, Hans Talboom, Rob van Zuylen (voormalig penningmeester) en 1e dirigent 
Marcel Verhoeff | Foto: Bert Backx  
 

Op 2 juli 2005 vond in de trouwzaal van het ceremoniële stadhuis op de 
Grote Markt van Breda de ceremoniële overdracht plaats van ‘het nieuwe 
vaandel’ door toenmalig burgemeester en BM-beschermheer, Peter van der 
Velden aan toenmalig voorzitter Hans Talboom (zie bij hoofdstuk 3 onder 
‘Honderd jaar Koninklijk’). Bij deze gelegenheid noemde Peter BM “het 
visitekaartje van de stad”. Een ‘visitekaartje’ was het koor echter al véél 
langer, want reeds in mei 1897 werd er een hoofdstuk gewijd aan BM in 
een boek dat werd uitgegeven met het oog op de omstandigheid, dat vele 
Nederlanders nog te weinig weten, wat Breda hun in velerlei opzicht meer 
biedt dan andere steden van gelijken rang. De eerste alinea daarvan luidt:  
 

Peter van der Velden tijdens zijn toespraak op 2 juli 2005  | Foto:  Bert Backx 

 

De zangvereeniging “Breda’s Mannenkoor” is op haar gebied de 
eerste van Breda. Haar directeur, de heer Govert Dorrenboom, en 
vóór hem de heer Umland, voerden haar meermalen met eere aan in binnen- en 
buitenland, wanneer het gold zich te meten in kracht en klank, met zuster-
vereenigingen. Vele, en daaronder ook eerste prijzen vielen haar ten deel bij zulke 
gelegenheden  

 

Bron: ‘Breda en omstreken in woord en beeld’ | ‘Een Boek voor Stadgenoot en Vreemdeling’ dat 
oorspronkelijk in 1897 werd samengesteld door K.M. Smith en G.L. Janssen en in 1977 werd heruit-
gegeven door Boekhandel Gianotten B.V. Breda   

   
Al aan het eind van de 19e eeuw was er dus sprake van Breda-promotion met BM als uithangbord. Dat 
was nadrukkelijk ook het geval in januari 1927 toen ‘Breda Vooruit’ een Stedenavond organiseerde met 
BM als vertegenwoordiger van onze stad. Het optreden werd live vanuit Stadsschouwburg Concordia 
uitgezonden door de Hilversumsche Draadloze Omroep (HDO). In de koorgeschiedenis was dit de éérste 
keer dat BM via de radio te beluisteren viel. Het eerste live uitgezonden TV-optreden van BM was in 1975 
toen het koor in Cork deelnam aan een groot internationaal concours in deze Ierse havenstad (zie ook 
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bij hoofdstuk 4 onder ‘Au revoir ‘meneer Marcel’). Impliciet werd daarmee reclame gemaakt voor 
Breda, zou je kunnen zeggen. Expliciete aandacht voor de stad was er in het Belgische TV-programma 
Vanthilt on Tour in de zomer van 2013. Voor deze live-uitzending had de VRT haar studiotent op het 
Kasteelplein opgeslagen.     
 

 
Augustus 2013 | Foto uit het Vlaams-Nederlandse tijdschrift HUMO bij een artikel over Vanthilt on Tour in Breda 

 

‘Breda Vooruit’ was de voorloper van de ‘Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer’. V.V.V. –  Breda 
opende in 1947 een kantoor aan de Grote Markt en Gérard Sliepen werd daarvan de directeur. Gérard, 
die gedurende zijn arbeidzaam leven een internationale bekendheid werd op de gebied van toerisme, 

trad in 1950 toe tot het BM-bestuur. Vanaf dat moment, tot aan zijn afscheid als 
directeur in 1977, lag BM-promotion en Breda-promotion als het ware in één en 
dezelfde hand. In het eerste hoofdstuk verwezen we reeds naar Gérard als zijnde 
de stuwende kracht achter onder meer de reis naar Orange in 1964 (zie onder ‘BM 
en de Unie van Orangesteden’). Dé grote man was hij ook achter de viering van 700 
jaar Breda in 1952. Een van de vele feestelijkheden destijds was de door BM 
georganiseerde Dag der Mannenzang.   
 

Gérard Sliepen (1912- 1989) bij zijn afscheid op 5 dec 1977 als VVV-directeur  
Foto: Stadsarchief Breda/Johan van Gurp ‘ 
   

Trad BM in 1964 in Orange op als cultureel afgezant 
van het gemeentebestuur, in 2000 en 2002 
vormde het koor als het ware een ‘muzikaal 
cadeau’. In 2000 bestond Wroclaw, de Poolse 
zusterstad van Breda 1000 jaar. Ter gelegenheid 
van deze bijzondere verjaardag luisterde BM, sa-
men met de Opera Wroclawska, met een uitvoe-
ring van Mozarts ‘Msza Koronacyjna’ (Krönungs-
messe) een plechtige openluchtmis op. Deze mis 
werd gecelebreerd door kardinaal Józef Glemp en 

naar schatting door minstens 80.000 (!) belangstel-
lenden bijgewoond. Toch was het niet op de eerste 
plaats de onvoorstelbaar grote massa op het 
immense marktplein in het centrum van Wroclaw 
die van deze stad een mijlpaal in de BM-historie 
maakte. Een mijlpaal is Wroclaw vooral omdat in 
2000 de 3e acte van ‘een cultuuromslag in drie 
bedrijven’ plaatsvond én dat er toentertijd (voor-
alsnog) voor de laatste keer in onze 
geschiedenis een journalist meereisde.   

 

Kardinaal (en aartsbisschop van Warschau) Józef Glemp (1929 – 2013)  
 

Oude tijden herleefden met een gratis toegankelijk volksconcert ter gelegenheid van de 
750e verjaardag van Breda op de zonnige midzomeravond van 2002. Het BM-optreden, dat 
in samenwerking met Koninklijke Militaire Kapel (KMK) op het terrein van de KMA werd 
gegeven, werd door om en nabij 1200 belangstellenden bijgewoond. Deze Midsummernight 
op de Parade was een bijzondere belevenis, maar achteraf beschouwd tevens de laatste 
keer dat BM een prominente rol als ‘het visitekaartje van de stad’ vertolkte. Achteraf, want op ‘dat 
moment’ lag er nog een hoofdrol in het verschiet met betrekking tot de opening van een nieuw 
treinstation. Die rol stond zelfs al beschreven in een minutieus draaiboek dat voorzag in een groots 
optreden in samenwerking met onder meer het Brabants Orkest. Dat boek was tot stand gekomen na 
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diverse enthousiaste gesprekken tussen toenmalig dirigent Marcel Verhoeff en toenmalig burgemeester 
Chris Rutten. Tegen de tijd echter dat de opening van het nieuwe station aanstaande was, was Marcel 
allang van het BM-toneel verdwenen, het Brabantsorkest opgegaan in de ‘Philharmonie Zuid-Nederland’ 
en had Chris zijn ambtsketting overgedragen aan Peter van der Velden. Kortom, op het ‘moment 
suprème’ (08 - 09 - 2016) waren alle grootse plannen met BM in de hoofdrol allang vergeten en was er 

slechts sprake van een bescheiden optreden om 7.00 uur in de ochtend voor een 
handvol slaperige reizigers en trouwe BM - Vrienden. De eveneens sobere 
inbreng bij feestelijke heropening van de haven in 2007 passeerde reeds de 
revue in hoofdstuk 11 (zie bij ‘De wederopstanding van het openluchtconcert’).     
 

Chris Rutten, burgemeester en BM – beschermheer in de periode 1996 - 2004        
  
Dat ter gelegenheid van de vieringen van ‘1000 jaar Wroclaw’ en ‘750 jaar Breda’ 
de ‘BM – kaart’ werd getrokken, was voor een belangrijk deel te danken aan 
voornoemde Chris Rutten. Chris was onze 6e (en zeker niet de minste) 
burgervader en beschermheer in successie. De eerste van een sindsdien 

onafgebroken reeks beschermheren heette Constant Kortman. Constant kreeg in mei 1956 de bij het 
beschermheerschap behorende versierselen opgespeld (zie bij hoofdstuk 4 onder ‘Zo vader, zo zoon’). 
Met andere woorden: Burgemeesters, de visitekaartjes van BM.    

 

8 september 2016 | De officiële opening van het nieuwe station werd om 15.30 uur verricht door toenmalig staatssecretaris 
Sharon Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De feestelijke dag werd verder omlijst met een estafette aan 
optredens aan de voor- en achterzijde en in de reizigerspassage. BM was een van de 12 gezelschappen dat hiervoor was 
uitgenodigd. Ons koor verzorgde aan de Belcrumzijde (tezamen met de Ukaladies in de reizigerspassage en Theatergroep De 
Italianen aan de kant van het Stationsplein) om 7.00 uur de aftrap van de culturele omlijsting. BM besloot haar 20 minuten 
durende optreden met de Russisch-orthodoxe heil- en zegewens ‘Mnogaja ljeta’ aan het adres van alle vroege treinreizigers | 
Foto: Gerda Prins 
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