KLOKGELUI EN KANONGEBULDER

Kon.Zangver. "Breda's Mannenkoor"

-Cork lerland 10 Mei 1975

BM voor het stadhuis van Cork tijdens een live Tv-opname | De reis naar Cork was de eerste per vliegtuig in de BM-historie

In de loop van haar historie heeft BM heel me-
morabele meerdaagse concertreizen en reisjes
naar het buitenland gemaakt. De eerste keer dat
de grens werd overgestoken was in september
1869 met Turnhout als bestemming. Het betrof
een tweedaags tegenbezoek aan deze Belgische
stad nadat de Turnhoutse Liedertafel L’'Echo de la
Campine in het jaar daarvoor in Breda te gast
was. Uit de kronieken weten we dat onze
Kempische zangbroeders in mei 1868 vorstelijk
op het station werden verwelkomd en in optocht
naar ‘Hof van Holland’ aan de Reigerstraat geleid
(zie bij hoofdstuk 13 onder Hof van Holland’). De
Koninklijke Muziek-Vereeniging Vlijt & Volharding
(zie bij hfd. 8 onder ‘Van Vlijt & Volharding tot
Amor Musae’) marcheerde voor de stoet uit en
langs de route stonden duizenden nieuwsgierige
Bredanaars. Verder is bekend gebleven dat er “in
het Lokaal der Vereeniging” erewijn werd ge-

schonken en dat BM “des avonds te 8 uren” een
‘Heeren-Concert’ (zie bij hfd. 9 | BM, mannen-
onder-elkaar’) werd gegeven waarbij onder meer
‘An die Freude’ van Max Greger op het program-
ma stond. Tijdens het tegenbezoek viel BM
eveneens een vorstelijk onthaal ten deel. Maar
wat heet, eveneens. Een welkom met klokgelui
en kanongebulder, een uitgelopen bevolking aan
het station, een ontvangst ten stadhuize, een
toespraak van de burgemeester en een welvoor-
ziene maaltijd. Het ‘verbroederingsfeest’ na af-
loop van het allereerste, druk bezochte, buiten-
landoptreden zal ongetwijfeld tot in de kleine
uurtjes geduurd hebben. En ongetwijfeld zal deze
eerste tweedaagse koorreis, inclusief de stoom-
treinreis en een hotelovernachting voor de 19°
eeuwse ‘werkende leden’ ook een heel bijzonde-
re ervaring zijn geweest.



Voor de opkomst van ‘het toerisme’ in pakweg de jaren vijftig van de vorige eeuw waren buiten-
landreizen in zijn algeméénheid best wel bijzonder natuurlijk. Veel overleveringen uit de tijd van voor
de Tweede Wereldoorlog zijn er dus niet. Een opvallende uitzondering is een 4 A4’tjes groot verslag
door ene A.S. van een tweedaagse trip naar Gent en Brussel in 1923. De beschrijving is één grote
getuigenis van de mannen-onder-elkaar sfeer als ‘natte’ voedingsbodem voor het ontstaan en de
groei en bloei van profane mannenkoren in de 19° en vroege 20° eeuw. Kortom: Flauwe kerels, we
gaan nou toch nog niet naar bed?
— e

De vierdaagse reis naar Diisseldorf in 1927 ter ge-
legenheid van 25 jaar presidentschap van Franz
Smits (waarbij BM in de Stadliche Tonhalle aldaar
grote indruk maakte op zo’n 2500 toehoorders
met de uitvoering van het Pilgerchor van Richard
Wagner) passeerde reeds de revue in hoofdstuk
3 onder ‘1904 | Kunstenaar bij de gratie Gods'.
Daarna zou het maar liefst 30 jaar duren alvorens
de grens weer werd overgestoken en wel tot mei

1957. BM toog toen met ca. 90 man in twee bus-
sen naar Duitsland voor een Festveranstaltung in
de stadshal van Bad Godesberg. En heel
Nederland en omstreken mochten dat weten,
want de Algemene Nederlandse Persdienst (ANP)
kreeg destijds van bestuurswege het verzoek een
bericht dienaangaande via een telexbericht door
te geven aan de Nederlandse en buitenlandse
pers, alsmede aan het radio- en televisienieuws.

Over het bijzondere optreden in 1964 voor circa 8000 aanwezigen in het Romeinse ‘Théatre Antique
d’Orange’ schreven we ook reeds in hoofdstuk 1 onder ‘BM en de Unie van Oranjesteden’. Waar dat
te pas of beter te pas kwam, besteedden we eveneens reeds aandacht aan enkele zeer bijzondere
buitenlandreizen en wel die naar Rome op uitnodiging van bisschop Muskens in 2002 en die naar
Wroclaw in 2005 bij wijze van ‘cultureel cadeau’ aan deze zusterstad van Breda (zie respectievelijk bij
hfd. 15 onder ‘Over Tiny Muskens en een reis naar Rome’ en bij hfd. 14 onder ‘Wroclaw, een mijlpaal
in de BM-historie’). Bijzonder waren zeker ook de concertreizen
naar Engelburcht in 1959, naar Most in 1968, naar Dortmund in
1974 en naar Berlijn in 1981. Dit mede omdat de reizen niet
gekoppeld waren aan een lustrumjaar. Wat dat betreft kunnen
uit de recentere BM-historie nog de reizen naar Rothenburg ob
der Tauber in 2008 (zie bij hfd. 15 onder ‘Van een oude naar een
nieuwe traditie’) en die naar Bitburg in 2013 aan het rijtje wor-
den toegevoegd.

1964 — ‘Théatre Antique d’Orange’

Vanaf 1965 kan gesproken worden van een traditie om de buitenlandreizen in lustrumjaren te orga-
niseren. We sommen op: 1965 - Wieze, 1970 -Dillenburg, 1975 - Cork, 1980 - X, 1985 - X, 1990 -
Parijs, 1995 - Praag, 2000 - Wroclaw, 2005 - Vilnius, 2010 - Barcelona, 2015 - Dresden. In 1980 was
het de bedoeling om in september van dat jaar deel te nemen aan het vermaarde (nog altijd
bestaande) internationale koren-festival in Barcelona. De inschrijving was de deur al uit, maar ‘te
elfder ure’ werd toch afgezien van deelname vanwege de hoge reis- en verblijfskosten.



Ook in 1985 werd om financiéle redenen afgezien
van een (per ‘definitie’) dure concertreis, want:
Inmiddels staat de vereniging voor het probleem
hoe ca. honderdduizend gulden bijeen te krijgen,
die nodig zijn voor dringende reparaties aan ei-
gen behuizing, de aanschaf van een piano alsme-
de de betaling van de bestelde concertkleding (ci-

werd op 1 oktober 1984 ingeleid met het vrij
plotse opzeggen van de huur van Haven 7 door
dansschoolhouder Leo Tiggelman. Hij vertrok met
zijn (destijds door BM te gebruiken) piano en deel
van de inventaris (zie bij hfd. 5 onder ‘Tango’s en
tapas’). Met die “dringend noodzakelijke repara-
ties” was destijds zo’n 100.000 gulden gemoeid.

taat uit: ‘125 jaar KZBM’). Het financiéle rampjaar

Het aloude Romeinse gezegde ‘tempora mutantur et nos mutamur in illis’ (ofwel ‘de tijden veran-
deren en wij veranderen met hen’) haalden we al eens eerder aan. In de loop der tijden veranderde
bijvoorbeeld ‘het vervoer’, was sprake van een cultuuromslag ‘in drie bedrijven’ (zie bij hoofdstuk 9 |
‘Mannen-onder-elkaar’), werd het reisfonds afgeschaft en ‘de oude reiscommissie’ opgeofferd.
Bovenal steeg met de jaren echter de gemiddelde leeftijd van de koorleden. Thans (2025) bedraagt
die om en nabij 75 jaar. In zijn totaliteit is het koor met andere woorden een stuk ‘bedaagder’ gewor-
den. Dringende adviezen zoals het navolgende, kunnen we ons dus ook niet
meer voorstellen: Met het oog op den drukken Zondag wordt sterk aange-
raden om niet te lang te blijven plakken (dat wil zeggen in de Mathé&ser Bier-
garten). En het daarop aansluitende gebod - Om 12 uur moeten allen in diepe
rust zijn — al helemaal niet. ‘Den drukken Zondag’ slaat op het ‘Morgen —
Konzert’ van 5 juni 1927 in de Kaisersaal van de Staddtische Tonhalle van
Disseldorf (zie ook bij de afbeeldingstekst van het affiche in hoofdstuk 3
onder ‘1904 | Kunstenaar bij de gratie Gods’). Ook bij BM speelt met andere
woorden het ‘vergrijzingsprobleem’ en lag de bestemming voor de lustrum-
reis in 2025 ‘dus’ ‘om de hoek’ in de Achterhoek, want:

“TER GELEGENHEID VAN HET 160-JARIG

da’s Mannenkoor -

Deze reis moet een feestje worden voor iedereen. Daarom heeft de
reiscommissie ervoor gekozen om in Nederland te blijven zodat de

meeste zangers fysiek in staat zijn mee te gaan
(Citaat uit de inleiding van de door Chris knook samengestelde reisgids)

Flauwe kerels, we gaan nou toch nog niet naar bed?
Een Feestelijk Evenement in Bad Godesberg
Bijzondere reizen in 1959, 1968, 1974 en 1981
Buitenlandreizen in lustrumjaren

Om de hoek in de Achterhoek...



